
Eenige vermaarde paarden.

Te Rome heerschte een keizer, die Caligula heette en in wiens

brein het voorzeker niet altijd richtig moet geweest zijn, tg oordeelen

naar de vereering, welke hij zijn paard toedroeg.

Dat ros, Incitatus genaamd, was de bijzonderste gunsteling van

den vorst.

Het dièr bezal purperen dekkleeden, een breidel bezaaid met

juweelen, woonde in een marmeren stal en at uit een elpenbeenen

bak. Zljn bedienden boden het eten in gouden vaten en lieten het

wijn drinken uit gouden bekers.

Soms at het paard aan' 's keizers tafel, en de vorst zell voorzag

het dan van kostbare gerechten.

Caligula dreef de dwaasheid zoo ver, dat hij zijn ros lid benoemde

van het genootschap der priesters en het zelfs wilde aanstellen tot

consul, welk plan door den moord op den keizer onuitgevoerd bleef.

***

Het paard van Alexander den Groote, dat Bucefal heette, bezat een

kop wel gelijkend op dien van een stier. Het duldde geen anderen

berijder dan zijn meester, door wien het getemd was. Na den dood

van dit dier werd zijn naam aan een stad geschonken.

***

Meer voelen wij voor het paard van Woltemade.

Op een stormachtigen dag in den winter van 1775 verging aan

Kaap de Goede Hoop een Fransch schip, ,De Jonge Thomas."

Het vaartuig zat niet ver van 't strand.
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Woltemade, een moedige jongeling, wierp zich met zijn paard in
zee; het dier zwom naar het wrak en twee schipbreukelingen, die

in zee gesprongen waren, klampten zich aan zijn- staart vast. Be-
houden kwam het ros aan land terug. Zeven maal volbracht het

-=---

----'S-

paard met zijn ruiter dien gevaarlijken tocht. Den

echter, sprongen talrijke personen in zee, klampten

den staart van het vermoeide dier, dat met dien te
de diepte zonk.

achtsten keer

zich vast aan

zwaren last in
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HEBT DE DIEREN LIEF

VERHALEN UIT HET LEVEN VAN DIEREN

JAN VERBEKE.

LODEWIJK OPDEBEEK UITGEVER ANTV/ERPEN.


